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Afscheidswoord
van de korpskommandant

De 36ste lichting, de voorlaatste, waarvan u deel uitmaakt,
kwam binnen op 01 Oktober 1977.

Niets wees erop dat het juist die lichting zou zijn, die d@oor het lot
zou worden aangewezen om acht maanden later honderden mensenlevens
te gaan redden in KOLWEZI.

U was er bij in RED BEAN en u moogt er terecht fier op zijn. U hebt
bewezen dat u ondanks uw jeugdige leeftijd bereid was uzelf in te
zetten voor mensen in nood. Eventueel ten koste van uw eigen leven.

Zen grotere inzet is niet mogelijk, onthoud de vreugde die ge hebt ge-
kend na SHABA toen het vliegtuig uitbolde over de startbaan en ge
reikhalzend unitkeek naar familie of kenissen. Want de vreugde in
het leven is altijd in verhouding met de inzet.

Geen vreugde zonder inspanning. Vil niet iets voor niets. Blijf vooral

geloven in al wat goed is, hopen op al wat rechtvaardig is en
liefhebben al wat mooi is in dit leven.

loge uw verblijf in het 1 Bataljon
Parachutisten de basis zijn
voor nw verder gelnk. Het gelnk
dat ge zelf z11t moeten bewer—
Xene

Ge hebt er de moed en de middelen
voor, dit hebt ge al bewezen.

Ik wil besluiten met de leuze die in mijn bureel hangt en die ik u
ter overweging meegeef.

w Do not pray for an easy life. Pray to be a strong person ".

Lt Kol SBH MERTENS
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Bruxelles. Parade. Brussel







